
Heilige Maria, Moeder van God, 1 januari 2024 
 
1e lezing Num. 6, 22 – 27 | 2e lezing Gal. 4, 4 – 7 | Evangelie Lc. 2, 16 – 21 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
Onze Lieve Vrouw verzamelt ons op haar feestdag, vandaag weer op deze vroege morgen, 
zoals ze dat zeven keer per dag doet. Telkens zijn wij welkom in het huis dat aan haar gewijd 
is. En zij waakt over ons, zij draagt ons, zij zegent ons. Onze Lieve Vrouw, Moeder Gods, is 
de grote verbinding tussen hemel en aarde, tussen de tijden ook: we zijn het ene jaar een 
week lang met haar geëindigd en we beginnen het nieuwe jaar opnieuw met haar. Zij staat 
aan het einde, zij staat aan het begin. Zij verbindt hemel en aarde: als dochter van God de 
Vader, Moeder van God de Zoon, bruid van God de Heilige Geest is zij, dochter van Aaron, 
de verbinding met ons mensen, zij een mens zoals wij.  
 
Maria schenkt ons haar Zoon, zij schenkt ons voortdurend Jezus en Jezus schenkt ons 
voortdurend Zijn moeder: zie daar uw moeder. Zij is de moeder van ons allen, die ons omvat, 
die ons draagt, die met ons begaan is en die ons wil brengen tot haar Zoon. Als dochter van 
Aaron is zij ongetwijfeld ook de eerst gezegende: de Heer sprak tot Mozes, zeg aan Aaron en zijn 
zonen, als gij de Heer Israëlieten zegent doe het dan met deze woorden: moge de Heer u zegenen. 
Maria: gezegend onder alle vrouwen, gezegend als niemand anders, zo vol van genade, de 
glans van God ligt over haar gelaat. En zoals zij door God gezegend is, zo zegent zij ook 
God. Haar Magnificat is een grote lofzang en zegen van God die grote dingen aan haar heeft 
gedaan. Zij is voortdurend zowel gezegend als zegenend en zij bemiddelt voortdurend om 
ons te verzoenen, thuis te brengen, te bevrijden.  
 
Deze eerste dag van het jaar is ook de eerste dag van het jaar dat het jaar van het gebed is. Als 
zodanig is 2024 afgekondigd. Volgend jaar, 2025, zal het een Heilig Jaar zijn. Zoals 
gewoonlijk gaat aan dit Heilig Jaar een jaar vooraf dat aan een bijzonder thema is gewijd en 
zo heeft onze Heilige Vader paus Franciscus dit voorbereidend jaar tot een jaar van gebed 
willen maken.  
 
Misschien is gebed juist datgene wat er ook aan en in Maria gebeurt, wanneer zij wordt 
gezegend door God en wanneer zij op haar beurt God zegent en prijst. Dat gebeurt in haar 
hart. Maria bewaarde alles in haar hart, zij bewaart al Gods zegen, al Gods weldaden, al Gods 
liefde en goedheid in haar hart. En haar hart gaat uit naar Hem om Hem daarvoor te danken, 
te prijzen en Hem te verkondigen aan heel de wereld. Gebeurt dat ook niet in ons persoonlijk 
gebed? Is ons gebed niet allereerst ook één grote ontvankelijkheid voor Gods Zegen. Voor 
Gods zegende aanwezigheid, voor Gods weldaden, erkenning hoezeer wij door Hem zijn 
bemind en begenadigd en is er dan vanzelfsprekend ook niet de andere stap, zoals in- en 
uitademen bij elkaar horen, de andere stap namelijk dat wij Hem zegenen en prijzen om Zijn 
goedheid, dat wij onszelf terug geven aan Hem? De andere stap dat we onszelf helemaal, 
zonder reserve terugleggen in Zijn hand, zodat Hij met ons kan doen, wat Hij met ons 
voorheeft,  waarvoor Hij ons geroepen heeft, onze heiligheid? Ons kindschap Gods, ons 
broeder- en zuster zijn van alle mensen, dat gebeurt vanuit de kern van ons wezen. Dat 
gebeurt en misschien alleen maar ook daar, dat gebeurt in ons stille gebed dat altijd 
doorgaat. Weest altijd blij, bidt zonder ophouden, dankt God voor alles. Dan wordt het een 
gezegend Nieuwjaar. Amen 


